certe

Zo dichtbij...

Matteiis 17:1-9

Vertelling 4-7 jaar

Op de berg

Petrus, Jakobus en Johannes zijn vrienden van Jezus.

‘Kom,’ zegt Jezus op een dag tegen hen. ‘Ga met me mee naar een hoge berg.’
Dat doen ze.

Steeds hoger en hoger... tot ze bijna bij de wolken zijn.

De vrienden kijken om zich heen. Wat is het hier stil en rustig...

Dan kijken ze naar Jezus.

Wat gebeurt er met Hem? De vrienden slaan een hand voor hun mond.

Jezus verandert helemaal! Zijn gezicht straalt als de zon, en zijn kleren worden zo wit
als het licht.

En er zijn plotseling twee mannen bij Hem.

De vrienden van Jezus kijken goed.

Dat lijken wel twee oude profeten van vroeger! Het zijn Mozes en Elia.

Jakobus en Johannes kunnen hun ogen bijna niet geloven. Maar Petrus zegt: ‘Heer!
Jezus! Wat is dit bijzonder! Wilt u misschien dat ik drie tenten maak? Een tent voor
Mozes, en een voor Elia, en een voor U?’
Maar Petrus krijgt geen antwoord. Er komt een stralende, lichte wolk. Uit die wolk
klinkt een stem: de stem van God. ‘Jezus is mijn Kind,’ zegt de stem. ‘Ik ben blij met
Hem. Luister goed naar wat Hij zegt.’
Petrus, Jakobus en Johannes schrikken van die bijzondere stem. Ze worden er blij van,
maar ook een beetje bang. Want zoiets hebben ze nog nooit gehoord. Van schrik doen
ze hun ogen dicht.
Jezus loopt naar hen toe. Hij legt een hand op hun schouder. ‘Wees maar niet bang,’
zegt Hij. ‘Het is goed.’
De vrienden doen hun ogen weer open.
Ze zien geen Mozes en Elia meer, geen stralende wolk en geen witte kleren van Jezus.
Alleen gewoon Jezus, zoals ze Hem kennen. Nou ja, gewoon... Jezus is niet gewoon.
Dat hebben ze vandaag opnieuw gemerkt.
‘Vertel maar niet aan anderen wat jullie vandaag hebben gezien,’ zegt Jezus als ze weer
naar beneden lopen. ‘Pas over een tijd mag je het vertellen, als ik ben opgestaan uit de
dood. Dan weet iedereen wie ik ben. En dan begrijpen mensen ook waarom er zulke
bijzondere dingen zijn gebeurd.’

Mattijs Weegenaar
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Werkvormen

4-7 jaar
Gesprek: Wat vind jij bijzonder aan
dit verhaal? Waarom?

Spel: Jezus gaat naar de leerlingen toe

en raakt hen aan. Kun je het merken

als iemand dichter naar jou toekomt?
Gebruik een meetlint van 1 meter en laat aan
de kinderen zien hoe lang dat is.
Daarna gaat een kind op de grond zitten met
de ogen dicht. Een ander kind gaat aan de
andere kant van de ruimte staan en zet steeds
een stap dichter naar het kind. Als het kind
met de ogen dicht denkt dat het andere kind
op een meter afstand is, mag hij het zeggen. Is
het kind te laat, dan wordt het getikt door het
kind dat dichterbij komt.

Creatief: Hoe ziet een stralend
O{ gezicht eruit? Laat de kinderen in de
spiegel kijken om het te zien. Daarna

maken ze een stralend zelfportret.



